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Tendensvakantie in Otterlo   

 

Vakantiepark “Het Lorkenbos” 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met wie waren we op reis? 

Lenie   -   Sjaan   -   Christien 

Annie   -   Trudi   -   Marina 

Anneke   -   Janny   -   Nel   

 



Dag 1. vrijdag 5 juni 2015. 

Rond 2 uur vertrekken Janny, Nel en Christien vanuit Arnhem naar Otterlo. 

Christien werd naar het kantoor van Tendens gebracht de anderen zullen rechtstreeks naar 

Otterlo komen. 

Bij de receptie van “Lorkenbos” hebben we de sleutel opgehaald voor ons 

huis de “Larix”. Daar aangekomen was Anneke er al. Ook Trudi met haar 

familie, die haar gebracht 

had. Al gauw kwam Annie. 

Dat waren er al 3. Nog 3 

moesten er komen. 

De 2 Rotterdamse vriendinnen, Lenie en 

Sjaan, kwamen ook al vlug. Toen was het 

wachten op Marina, ze kwam wat later, 

omdat haar taxi wat omwegen gemaakt. 

Gelukkig zo rond 5 uur waren we compleet. 

Met veel Oh en Ah werd het huis 

bewonderd, de kamers werden ingedeeld, de koffers uitgepakt. Intussen werd de maaltijd 

klaargemaakt. 

We moesten op tijd eten want om 6 uur zou iemand van de thuiszorg komen om Annie te 

prikken en dan moesten we gegeten hebben. 

 

We aten macaroni met pastasaus, geraspte 

kaas en een salade en een lekker toetje. 

Iedereen was moe van de reis, bovendien 

was het heel warm, wel meer dan 30°.   

Nog een glaasje en dan lekker slapen. 

 

 

 

 



Dag 2. zaterdag 6 juni. 

 

Onze eerste vakantiedag! Wat zouden we gaan doen vandaag, eerst ontbijten dan een plan 

gemaakt, wat we gaan doen. We doen lekker rustig aan. Het bed van Trudi werkt niet zoals 

dat moet, daar moest nog iemand voor komen. 

Zo rond 12 uur vertrekken we met de rolstoelbus richting Loenen. Trudi gaat achterin, ze 

kan gewoon in haar rolstoel blijven zitten. 

In Loenen 

is een 

markt, 

daar 

werden 

schapen 

geschoren 

(geknipt) 

we konden 

het goed 

zien, we stonden er bijna met onze neus op!! Ook werd er 

melk gekarnd, en er wat van geproefd, 

 



 Er zat een vrouw wol te spinnen, er werden manden 

gevlochten en …. heel gezellig, er was een blaaskapel. 

Genoeg te zien en te beleven. 

Toen terug naar Otterlo, onderweg in Hoenderlo  zijn we 

gestopt bij “Het lekkerste IJs van Veluwe”, dat was smullen!! Er 

moesten nog 

boodschappen 

gedaan worden, 

en kaarten 

gekocht. We 

wilden ergens 

gaan eten. Het werd een pannenkoek, het 

kon gelukkig vlug, want we moesten op tijd 

terug zijn voor de thuiszorg. Voor Sjaan en 

Lenie was nog wel tijd voor een sigaretje. 

 

 

 



Thuis gekomen zijn we de kaarten gaan schrijven. 

Toen was iedereen toch wel moe, nog glaasje 

van het één of ander en dan naar bed. 

 

Dag 3. zondag 7 juni 

 

We werden allemaal wat later wakker, we waren al een beetje gewend aan ons bed. 

Anneke was op tijd de deur uitgegaan, zij moest naar een bijeenkomst. Zouden we het 

redden zonder haar? Natuurlijk! 

Eerst rustig ontbeten, daarna een spelletje, Annie en Nel maakten een wandelingetje, Trudi 

schreef nog een paar kaarten, en Leni ging kleuren. We vermaakten ons prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Om 2 uur was afgesproken in het 

Tegelmuseum in Otterlo, niet ver rijden 

dus. 

Daar aangekomen werden we 

verwelkomd door een vriendelijke 

mevrouw, we gingen eerst rondkijken in 

het museum om inspiratie op te doen, 

want we zouden daarna zelf een tegeltje 

gaan beschilderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zagen een tegeltableau van de “Gelukkige Olifant”, dit was ooit bij het huis van Juliana 

en Bernhard in Italië. Nadat het huis verkocht is, is het tableau overgebracht naar het 

Tegelmuseum. We hebben er ook nog een film over gezien, hoe het in Italië er uitzag. 

 

 



T 

Daarna zijn we aan de gang gegaan om onze eigen tegel te beschilderen, het was wel een 

beetje moeilijk, maar met wat hulp was het resultaat prachtig!!! Iedereen was er verbaasd 

over. 

Thuis gekomen hebben we kippensoep met stokbrood en kaasjes en salades gegeten. 

Iedereen liet het zich smaken. 

Toen was het tijd voor 

een puzzel. Janny had 

een puzzel van een paard 

met een veulen van 300 

stukjes bij zich. Al gauw 

was de rand klaar, de 

meest enthousiaste was 

Lenie, zij kon niet 

ophouden!!  



En daar was Anneke weer, zij werd op de hoogte gesteld wat we allemaal gedaan hadden. 

Toen was het alweer tijd om naar bed te gaan, nog een glaasje en de dag was weer voorbij. 

 

Dag 4. maandag 8 juni. 

 

Iedereen was laat wakker. Vandaag gaan we een rit maken met de huifkar, maar zover is 

het nog niet, dat is pas om 3 uur. Eerst ontbijten, dat was zo uitgebreid dat onze, toch wel 

heel grote tafel bijna te klein was, zoveel stond er op tafel. Zelfs was er een eitje.  

Daarna werden aardappelen geschild en boontjes afgehaald, de gehaktballen gebraden, 

want als we terugkomen van de huifkartocht konden we vlug aan tafel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De picknick werd klaargemaakt, want voor dat we de huifkartocht gaan maken, gaan we 

eerst picknicken bij de picknickplek, niet ver van ons huis vandaan. 

De koetsier van de huifkar kwam om 3 uur aanrijden. Trudi werd over een schuine plank de 

huifkar in 

gereden. Toen 

iedereen een 

plekje had, 

konden we op 

weg. De 

paarden, Bob 

en Billy 

trokken ons 

goed over de 

hobbelpaden.  

 

 

 

 

 



 

Trudi zei dat het gehobbel goed voor haar was, als ze maar als een “zoutzak” in haar 

rolstoel zat. We genoten van de tocht, Lenie helemaal, zij mocht halverwege de tocht naast 

de koetsier zitten. Om 5 uur waren we weer terug. De paarden werden geaaid, wat waren 

ze lief en wat hadden ze de kar goed getrokken!!! 

En ja hoor, het eten was voorbereid en we zaten om half 6 aan tafel. 

Aardappelen, gehaktballetjes, boontjes, bloemkool met een kaassausje en lekkere jus. 

Smullen!!! 

Na het eten kwam de puzzel weer op tafel, Anneke ging met Christien, Trudi, Annie en Sjaan 

3D kaarten maken, wat een kunstwerkjes werden het. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bij de koffie trakteerde Christien op negerzoenen, dat was nog voor haar verjaardag. 

Vlak voor de vakantie was ze jarig. Om half 10 wilde iedereen, behalve Annie, toch wel naar 

bed, het was een drukke dag geweest. 

 

Dag 5. dinsdag 9 juni. 

 

Vandaag gaan we naar Garderen, dat is een half uur rijden, in Garderen zijn zandsculpturen. 

Onderweg zijn we nog langs Voorthuizen gegaan, daar heeft Sjaan een mooie fleecetrui 

gekocht. Ze was er heel blij mee, hij was lekker warm. 

Het Zandsculpturenfestijn is bij De Beeldentuin in Garderen.Eerst hebben we de 

zandsculpturen buiten bekeken, allemaal uit zand gemaakte voorstellingen uit 

“Grootmoeders Tijd” heel kunstig gemaakt! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Annie en Anneke waagden zich in een wagentje op de monorail, ze maakten een hoog 

rondje. 

Binnen waren kinderboeken uitgebeeld, we hebben meegedaan met de wedstrijd welke 

boeken het waren. Of we het goed hadden? 

 

 

Tenslotte hebben we gesmuld van de High Tea in de Rozentuin. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk zijn we nog gaan shoppen en hebben we leuke cadeautjes gekocht. 

Thuis gekomen was het etenstijd, maar we zaten nog zo vol van de high tea, dat we alleen 

nog maar trek hadden in en toetje. 

Een wandelingetje maken, daar was Annie altijd wel voor te vinden, met Anneke samen 

ontdekten ze het Paddenstoelenbos, dat was hun geheim!! 

 



 

 

 

 

 

 

Tenslotte hebben we nog getekend over wat we beleefd hebben. 



Dag 6. woensdag 10 juni 

 

Vandaag staat Epe op het programma, daar is de Paardenvierdaagse, het was een half 

uurtje rijden. Op het terrein waar de paarden met hun ruiters zich verzamelden was het 

echt een paardenhappening, er was van alles te zien, paarden groot en klein, met of zonder 

wagen(tjes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn met het treintje “Bello”naar het centrum gereden en weer terug. De mensen waren 

weer allervriendelijkst. Trudi werd het treintje ingereden op 2 omgekeerde bierbanken. 

Annie, Janny en Anneke hebben zich nog uitgeleefd 

op het springkussen. Toen we alles gezien en 

beleefd hadden, zijn we in het centrum van Epe nog 

gaan shoppen. Er moesten nog wat cadeautjes 

gekocht worden. 

Daarna weer naar huis, daar hebben we gebakken 

aardappeltjes, kipfilet en sla, worteltjes met 

peultjes gegeten, alles ging er weer in als…… 

Na het eten wilden Janny en Nel het 

paddenstoelenbos wel met eigen ogen zien. Annie 

ging natuurlijk ook mee, zij was er al geweest en 

kon erover vertellen. 

Teruggekomen was de koffie klaar en de 

paardenpuzzel af. Lenie had flink haar best gedaan! 

Moe maar voldaan van de drukke dag, lag iedereen 

na een glaasje weer vroeg in bed. 

Dag 7. donderdag 11 juni 



Onze laatste dag. Het was een graadje warmer, de afgelopen dagen waren een beetje fris 

geweest. Het fleecevest van Sjaan kwam toen goed van pas. 

Eerst een uitgebreid ontbijt, Anneke had croissants gehaald, maar ook een eitje, fruitsalade, 

aardbeien stonden op tafel. De tafel was bijna weer te klein. Alles was even lekker!!! 

Vandaag gaan we naar Terschuur, daar is het Oude ambachten & Speelgoedmuseum. Het 

was een half uurtje rijden. Eerst koffie of thee gedronken op het terras buiten. 

 Binnen zagen we heel veel dingen  van vroeger, veel ervan herkenden we wel. Er liep een 

man rond, die op een accordeon speelde en er zat een vrouw wol te spinnen. 

 

 

 

 

 

 



Nadat we alles gezien hadden, gingen we op het terras onze meegebrachte boterhammen 

opeten. En dan naar Voorthuizen, voor ja…..weer een terras. Het was ook zulk mooi weer!! 

Na ons glaasje hebben we op het terras lekker gegeten. 6 van de 9 wilden wel asperges, 

Trudi koos de kogelbiefstuk, Lenie saté met satésaus en Marina wilde wel een hamburger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toen alles smakelijk opgegeten was, moesten we ons wel weer haasten voor de Thuiszorg, 

die Annie kwam prikken. 

Dit was onze laatste dag, morgen gaan we weer naar huis, dus de koffers moesten gepakt 

worden, ook werden de diploma’s uitgereikt, daarbij werd er heel veel geknuffeld, wat 

zouden we elkaar missen, wat hadden we een gezellige week gehad!!!!! 

 

 

 

Dag 8. vrijdag 12 juni. 

 

De wekker ging al vroeg, om 7 uur. Trudi en Annie zouden al rond 10 uur opgehaald worden 

en de taxi van Sjaan, Lenie en Marina zou ook om die tijd komen. Ons laatste ontbijt 

bestond uit klaargemaakte boterhammen en allerlei lekkere dingen die op moesten. 

Iedereen werd op tijd opgehaald. We nemen afscheid. Nog een laatste knuffel. 

Christien rijdt mee naar Arnhem, zij zal daar opgehaald worden. 

Dan is onze vakantie voorbij!!!! 

We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Wij, Janny, Anneke en Nel kijken 

terug op een gezellige week. Misschien zien we elkaar terug op de reünie ,  op 24 oktober, 

of op een ander vakantie van Tendens. 

 



Otterlo en Van Gogh. 



In en om de “Larix” 
 


